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 Verbondenheid 

                  Bijdrage boekje € 2,00

 

Activiteitengids seizoen 2023 – 2024/ Verenigde  

Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd 

In samenwerking met Trinitas  
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Verbondenheid 

Hoe fijn is het, om even uit de eigen “bubble” te stappen en te 

genieten van kunst, zang, muziek en sociale thematiek, of een 

heerlijke wandeling met elkaar te maken! Even verbinding voelen 

met een ontspannen sfeer en even het hoofd leegmaken!   

Verbondenheid is ook terug te vinden in onze activiteiten, die we 

dit jaar in samenwerking met Trinitas aanbieden. Vandaar de 

titel van dit nieuwe seizoenboekje van de activiteitencommissie 

van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en 

Tjalleberd, in samenwerking met Trinitas. We hopen afleiding te 

kunnen bieden in deze tijd met lastige dilemma’s en we zijn 

dankbaar dat we in vrede dit kunnen beleven. Toch zijn we in 

gedachten verbonden met mensen die in moeilijke 

omstandigheden leven: aardbevingsgebieden, bosbranden, 

oorlogen en armoede.  

Mensen hebben een talent gekregen, en maken gebruik van hun 

gave om anderen in hun inspiratie en motivatie mee te nemen. 

Dat is een belangrijk geloofsmotief van het leven vieren, dat wij 

samenleven en samen werken. 

Daarom is het belangrijk dat er een activiteitencommissie is. 

Deze zorgt ervoor dat het leven van verschillende kanten 

gevierd kan worden. Het draagt bij aan verbondenheid en vrede. 

Tot slot wijzen wij u erop dat de toegangsprijzen kunnen 

verschillen. Wij hopen u te mogen verwelkomen. 

 

Activiteitencommissie: Lineke Nielsen, Jacomien van Dam, Johan G. Koers,  

 Jan Koers en Pieter Post, Yke Mary van der Ende- Stelwagen  
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    UITAGENDA 2023 – 2024 

Evenementen in de Menniste Wurkpleats, in Trinitas en in de 

Doopsgezinde kerk.  

Trinitas: Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen 

Doopsgezinde Kerk: ingang aan de Kerkstraat 36, Heerenveen; 

Telefoon Trinitas: 0513623463 

Email: info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 

Website: www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 

Foto voorkant YM  van der Ende- Stelwagen, Boom Management  

Datum Activiteit Blz.  
14 september 2023 Wim Brandsma over Lepra 4 

27 september 2023 Najaarswandeling Witmarsum 5 

8 oktober 2023 Kees Posthumus met zanger H. van Glabbeek 6 
22 november 2023  Anne- Goaitske Breteler, boekbespreking 7 

10 december 2023 Kerstconcert Vocaal Dubbelkwartet o.l.v. Bob 
Pruiksma 

8 

27 december 2023 Jaarlijkse Kerstwandeling bij de Kiekenberg 9 
11 februari 2024 Orgelconcert door Ruthger Franssen, evt. 

afgewisseld door Kleinkoor 
10 

4 maart 2024 Fulco van Hulst 11 

13 maart 2024 Voorjaarswandeling bij Wijnjeterper Schar 12 

17 maart 2024 Compagnons Consort o.l.v. Henk Louwrink 13 
21 maart 2024 Pauline Bremer lezing over Zending in Afrika 14 

11 mei 2024 David de Jong, orgelconcert 15 
27 mei 2024 Leo Feijen, lezing  16 

19 juli 2024 Zomerwandeling in Jelsum 17 
Hele jaar door  Maaltijden gezamenlijk  18 

Hele jaar door  Diverse activiteiten 19  

Programmalijst 
Trinitas 

Overzicht van de door Trinitas georganiseerde 
activiteiten door het jaar heen 

20/ 
21 

Mogen wij als bijdrage aan de drukkosten voor dit boekje  

€2,00 van u ontvangen?  

mailto:info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
http://www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl/


4 
 

Donderdag 14 september 2023| Lezing  door 

Wim Brandsma 

De sociaal- maatschappelijke gevolgen van 

Lepra 

Aanvang:    20:00 

Locatie:       Menniste Wurkpleats 

Toegang:     €10,= incl. 1 consumptie 

Opgave/ informatie: Johan G Koers 

Email: jgkoers@telfort.nl 

          Foto: internet 

    

Mijn professionele achtergrond is fysiotherapie. Echter, er zijn maar 

weinig jaren geweest dat ik als ‘klassiek’ fysiotherapeut werkzaam was. 

De meeste jaren ben ik actief geweest in de leprazorg in Afrika, Azië en de 

USA. Nu, na mijn pensionering, ook nog veel op afstand via de 

mogelijkheden die internet biedt en met geregelde werkbezoeken, aan 

met name Nepal.  

In de lezing schenk ik aandacht aan de sociaal- maatschappelijke gevolgen 

van Lepra, met daarbij aandacht voor Indonesië en Suriname.  

Veel mensen kennen Lepra/ melaatsheid vanuit de Bijbel en zijn 

waarschijnlijk bekend met de verhalen van Moses, Mirjam, Naäman en 

Uzziah in het Oude-, of de genezingen van Jezus van melaatsen in het 

Nieuwe Testament. Maar was Lepra/ melaatsheid een bestaande ziekte in 

de tijd van het Oude Testament en genas Jezus Lepra patiënten? Waarom 

en hoe? 

In de meest recente vertaling van de Bijbel wordt geen verwijzing meer 

gemaakt naar melaatsheid/ lepra (huidvraat). Een voetnoot volstaat soms. 

Wat zijn de overwegingen geweest om niet een bepaald ziektebeeld te 

gebruiken om onreinheid te duiden?  

mailto:jgkoers@telfort.nl
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Woensdag 27 september 2023 | In beweging 

Wandeling bij het Contourenkerkje van Witmarsum, het schuilkerkje in 

Pingjum en -Franeker 

 

Aanvang:   10:00 

Start:          9:15  Menniste     

Wurkpleats 

Meerijden? Kan geregeld worden 

Opgave/ informatie: Johan G Koers 

Email:   jgkoers@telfort.nl 

 

Foto: internet, Keunstwurk 

 

 

 

Bij het Menno Simons-monument op het Fliet te Witmarsum is op 

initiatief van de toenmalige Stichting Doopsgezinde Monumenten in 

Friesland in 2008 een contourenkerkje gebouwd. Het is gebaseerd op de 

vorm en omtrek van het 'Minne Simens oud preeckhuis', de vermaning 

die hier stond. 

Eén van de mooiste en meest karakteristieke schuilkerken van ons land is 
de Vermaning (Fermanje) in Pingjum, waarschijnlijk daterend eind 16e 
eeuw. 

Doopsgezinden werden in die tijd, net als de Rooms-Katholieken, slechts 
geduld op voorwaarde dat de plaats van hun bijeenkomst vanaf de 
openbare weg niet gezien of gehoord kon worden. In Pingjum wijst alleen 
het boogvorminge venster boven de deur op het feit dat achter deze 
gevel een 'kerkje' schuilgaat.  Vandaar dat we nà de lunch in De Doelen te 
Franeker nog een schuilkerkje bekijken.   

mailto:jgkoers@telfort.nl
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Zondag 8 oktober 2023 | Verhalenverteller Kees Posthumus, met Henk 

van Glabbeek 

Aanvang:  15:30 

Locatie:  Menniste Wurkpleats 

Toegang:  € 15, = incl. 1 consumptie 

Informatie: Johan G. Koers/ jgkoers@telfort.nl 

Of Jannie Meijer/ j.meijer213@chello.nl 

 Aan tafel! 

Op uitnodiging van de Verenigde Doopsgezinde 

Gemeente Heerenveen en Tjalleberd en de Protestantse Gemeente Heerenveen 

brengen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun 

voorstelling ‘Aan tafel!’ in de Doopsgezinde Vermaning, Kerkstraat 36 in Heerenveen. 

Met ‘Aan tafel!’ presenteren zij de mooiste en spannendste maaltijdverhalen uit de 

Bijbel, afgewisseld met prachtige Oosterse muziek. Er wordt heel wat afgegeten in de 

Bijbel, van het eerste hapje van de appel door Eva tot en met het laatste avondmaal, 

en verder. In ‘Aan tafel!’ worden deze verhalen worden vroom en vrolijk opnieuw 

verteld, terwijl de groentesoep zachtjes staat te koken.  ‘Hapje van de appel’ vertelt 

het bekende verhaal over de appel en de slang op een verrassende manier opnieuw. 

Drie vreemde gasten schuiven aan bij Abraham en Sara en zorgen voor een 

verrassend cadeau. In ‘Vijf broden en twee vissen’ vertelt het jongetje Levi hoe hij 

met zijn vader naar het meer van Galilea gaat, waar Jezus voor een wonder zorgt. 

Martha en Maria krijgen mot, als Jezus bij hen komt lunchen. Ook 

belastingambtenaar Zacheus, van de blauwe brieven, krijgt Jezus te eten. Het verhaal 

over het laatste avondmaal wordt verteld in een lied en door Jezus’ leerling Jacobus. 

Kees Posthumus is verhalenverteller. In voorstellingen en vieringen wil hij met 

verrassende opnieuw vertelde Bijbelverhalen zijn publiek vermaken, verrassen en 

inspireren. Henk van Glabbeek bespeelt verschillende Oosterse instrumenten, zoals 

de ney, de tar en de duduk. 

mailto:jgkoers@telfort.nl
mailto:j.meijer213@chello.nl
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Woensdag 22 november 2023 | lezing en boekbespreking door  

Anne Goaitske Breteler 

 

Aanvang:  20:00 

Locatie:     Menniste Wurkpleats 

Toegang:  € 10, = incl. consumptie

 Informatie:   Johan G. Koers   

Email:            jgkoers@telfort.nl 

 

Foto: Internet 

 

Anne-Goaitske Breteler is antropologe en schrijft een boek over de 

geestelijke gezondheid op het platteland, dat waarschijnlijk in het najaar 

zal verschijnen. Daarin gaat het heel erg over de manier waarop 

plattelanders - met Friesland als casus - destijds omgingen met emoties, 

maar ook met andere 'afwijkende' dorpsgenoten (het idee van de 

dorpsgek bijvoorbeeld). De tegenstelling met de stad komt er impliciet 

ook vaak in naar voren, maar ook de hang naar een eigen dorpscultuur, 

waarbij collectief vs. individu heel anders is dan in de stad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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Zondag 10 december 2023 | Kerstconcert door  
Vocaal Dubbelkwartet Canto Divertimento o.l.v. Bob Pruiksma 
 
 
 
 
 

Aanvang:  15:30 
Locatie: Doopsgezinde Kerk   

Heerenveen 
Toegang: € 10, 00  inclusief 1 

consumptie 
Informatie: Johan G. Koers 
Email: jgkoers@telfort.nl 
 
 
         Foto: Internet 
 
 
 

Canto Divertimento  is een dubbelkwartet (octet) en wordt gevormd door 

Jeltsje Pruiksma en Hinke Versnel (sopraan), Weltsje de Boer en Wobbe 

van Dam (alt), Luilf van Dam en Ton Hogerland (tenor) en Frans Berkhout 

en Bob Pruiksma (bas). Ze worden begeleid door Frits Haaze op orgel en 

piano. Alle acht zangers en zangeressen zijn ware liefhebbers en hebben 

in verschillende koren hun sporen al reeds rijkelijk verdiend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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Woensdag 27 december 2023 | in beweging  
 
 

Kerstwandeling bij de Kiekenberg 
 
 Duur:         Ca. 1 uur   

 Aanvang:   14:00 

Kosten:        gratis 

Start:           Vanaf de klokkenstoel  

           Schoterlandseweg 

          Oudehorne                                           

Foto: internet  Meerijden? Kan 

geregeld worden 

 

 

 

Informatie en opgave Johan G. Koers,  email: jgkoers@telfort.nl of Jan Koers, email: 

j.koers46@upcmail 

          

     

Ook aan het einde van dit jaar kan er weer worden gewandeld in en rond 

Oudehorne. De wandeling vindt plaats op maandag 27 december en staat 

onder leiding van Johan G. Koers en Jan Koers. De start is bij de 

klokkenstoel aan de Schoterlandseweg, zoals bekend een halve kilometer 

buiten de bebouwde kom van Oudehorne. De wandeling gaat door de 

fraaie beboste omgeving van het dorp en voert ons langs de historische 

Kiekenberg. Na afloop eten we snert in dorpshuis de Kiekenhof in 

Nieuwehorne (voor eigen rekening). 

mailto:jgkoers@telfort.nl
mailto:j.koers46@upcmail
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Zondag 11 februari 2024| Orgelconcert door Ruthger Franssen, 

afgewisseld door Kleinkoor 

 

Aanvang:    15:30 

Locatie:  Doopsgezinde  Kerk 

Heerenveen 

Toegang:    € 10,00  

Informatie: Johan G Koers 

Email:          jgkoers@telfort.nl 

 

 

 

Ruthger Franssen speelt vandaag op het Bakker en Timmenga orgel in de 

Doopsgezinde Kerk te Heerenveen. In de loop van de jaren heeft hij 

meegewerkt aan diverse concerten en is hij vaste bespeler van het orgel 

van de Gereformeerde Kerk De Rank in Zuidhorn.  Ruthger Franssen is 

bestuurslid van de Stichting Hinsch Orgel Leens en als zodanig mede- 

organisator van de zomeravondconcerten in de Petruskerk in Leens.In 

2013 was hij prijswinnaar op het Nationaal Orgel Concours in de Grote-of 

Sint Nicolaaskerk te Elburg. Ruthger Franssen studeert orgel bij Johan 

G.Koers en heeft een groot en veelzijdig repertoire opgebouwd, waarin 

vrijwel alle stijlperioden vertegenwoordigd zijn.  

   

          

  

 

 

 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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Maandag 4 maart 2024| Fulco van Hulst 

 

Aanvang:  19:30 

Locatie:  Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 

Heerenveen 

Toegang:  € 10,= 

Informatie:   Jannie Meijer/ j.meijer213@chello.nl 

 

 

 

Kruis en opstanding 
 

Op uitnodiging van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en 

Tjalleberd en de Protestantse Gemeente Heerenveen komt ds. Fulco van 

Hulst spreken over kruis en opstanding. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Beiden krijgen hun betekenis in het licht van wat Jezus leerde 

en voorleefde. Met de oude leerstelling dat Jezus ‘is gestorven voor onze 

zonden’ heeft het weinig te maken. Als wij met die ‘zonden’ niets doen, 

dan is Jezus voor niets gestorven. Sterker nog, dan kruisigen wij hem 

steeds opnieuw. Maar als wij de kant van Jezus kiezen, als wij willen 

geloven waar Jezus in geloofde, willen opstaan tegen de machten waar 

Jezus tegen opstond, dan hebben wij ook deel aan die ‘opstanding’. Dan 

leven wij een ‘verzoend leven’. 

Fulco van Hulst neemt u mee op een reis door de geschiedenis van de 

theologie, op zoek naar de betekenis van de kruisdood van Jezus, zoals die 

is verwoord door diverse invloedrijke theologen, om samen tot een 

antwoord te komen op de vraag waarom het verhaal van Pasen niet alleen 

een belangrijke boodschap is voor de christelijke kerk, maar voor de hele 

wereld.  
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Woensdag 13 maart| In beweging 

Voorjaarswandeling door het natuurgebied Weinterper Skar  

             

 

Duur:  ca 2 uur 

Aanvang:    10:00 

Start:    9:15  Menniste            

 Wurkpleats

  

Meerijden?    Kan geregeld 

worden                                                  

Opgave/ informatie: Johan 

G Koers     

Email: jgkoers@telfort.nl     foto: Internet 

 

Het Wijnjeterperschar is een heidegebied in de middenloop van de 

laaglandbeek de Boorne (of Koningsdiep). Het grootste deel van het 

gebied bestaat uit een reliëfrijk dekzandlandschap. Langs de beek ligt een 

smal veengebied. In het zandgebied ligt een groot aantal laagten. In de 

laagten in de keileem hebben zich beekeerdgronden gevormd, waar het 

aanwezige blauwgrasland aan gebonden is. Karakteristiek in het gebied 

zijn daarnaast droge en natte heide, heischraal grasland en kleine 

zeggenmoerassen. Lokaal komt dotterbloemhooiland voor. De graslanden 

worden afgewisseld met vochtige bossen. Door het reliëf en de 

verschillende bodemsoorten zijn veel natuurlijke gradiënten tussen de 

vegetatietypen aanwezig. 

 

 

mailto:jgkoers@telfort.nl


13 
 

 

Zondag 17 maart 2024| Concert door het Compagnons Consort 

o.l.v. Henk Louwrink, die naast de piano het klavecimbel bespeelt.  

 

Aanvang:    15:30 

Locatie:  

Doopsgezinde Kerk 

Heerenveen 

Toegang:      € 7,50 incl. 

1 consumptie 

Informatie:Johan G 

Koers 

                     Foto: Internet 

 

Email:     jgkoers@telfort.nl 

 

Een inmiddels vertrouwd gezelschap in de serie activiteiten van de 

doopsgezinde gemeente van Heerenveen en Tjalleberd. Ook ditmaal zal 

het Opsterlandse strijkersensemble zich laten horen met een programma, 

waarbij klinkende namen uit barok en romantiek een plaats zullen vinden. 

Bijzonder is het, dat tijdens dit concert het aan de doopsgezinde 

gemeente geschonken klavecimbel voor het eerst zal worden bespeeld. 

Dit instrument is een kopie van een door de Antwerpse familie Ruckers 

gebouwd klavecimbel uit de zeventiende eeuw. Een grote aanwinst, om 

vanaf nu beschikking te hebben over dit fraaie instrument.  

 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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Donderdag 21 maart 2024| lezing door Pauline Bremer 

over Zending in Afrika  

 

Aanvang:  20:00 

Locatie:  Doopsgezinde Kerk 

Heerenveen 

Toegang:  € 10,= 

Informatie: Johan G. Koers 

Email:  jgkoers@telfort.nl 

       

        Foto: Internet 

 

Wat beweegt een jong stel met een baby ertoe om in mei 1993 naar 

West-Afrika te gaan om als zendingwerkers 15 jaar met de Evangelische 

kerken van Côte d’Ivoire te samenwerken?  

Wat we precies zouden gaan doen, was toen nog een vraag. Net als een 

heleboel andere vragen die bij ons, onze familie en vrienden, leefden. We 

hadden geen idee hoe het zou zijn om te wonen in de tropen waar 

malaria heerst, in een land waar het met de hygiëne slecht gesteld is. En 

ook niet hoe is het om geen salaris te ontvangen, maar te leven van 

giften. En bovenal: hoe overbrug je godsdienstige, culturele en 

maatschappelijke verschillen om van sociaal-maatschappelijke betekenis 

te zijn? 

Graag neem ik jullie mee op deze ontdekkingsreis. Ik ben Pauline Euving, 

voorganger van de Baptistengemeente Heereveen en sinds 2007 

woonachtig in Oosterwolde. Naast het vertellen van belevenissen, hoop ik 

jullie iets te laten proeven van de veelkleurigheid van de wereld waarin  

wij leven en de onbegrensdheid van Gods liefde voor alle mensen.   

 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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Zaterdag 11 mei 2024| Orgelconcert van David de Jong  

 

 

Aanvang: 20:00 

Locatie: Doopsgezinde Kerk Heerenveen 

Toegang: € 10= 

Informatie: Johan G. Koers 

 

 

 

Foto: Internet 

 

Dertig jaar geleden gaf David de Jong zijn eerste concert in Heerenveen, 

in de Kruiskerk. In de loop van de jaren heeft hij in diverse kerken in 

Heerenveen concerten gegeven, soms als begeleider van een koor, maar 

meestal als solist. Ook in de Doopsgezinde Kerk heeft hij al een aantal 

malen opgetreden. Vorig jaar nog met een klein vocaal ensemble. Deze 

keer hoopt hij weer een soloconcert te geven, op het prachtige Bakker & 

Timmenga-orgel van de Vermaning en op klavecimbel. Uiteraard zal er 

Bach op het programma staan en ook zal er vast iets hedendaags 

uitgevoerd worden. Maar voor de rest is het programma nog een 

verrassing.  
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Maandag 27 mei 2024| lezing van historicus Leo Feijen 

 

 

Aanvang:  19:30 

Locatie: Trinitas, Coehoorn van      

Scheltingaweg 1, Heerenveen 

Toegang: € 10,= 

Informatie: Jannie Meijer/ 

j.meijer213@chello.nl 

 

                     Foto: Internet 

 

Leven in dankbaarheid 

 

Op uitnodiging van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en 

Tjalleberd en de protestantse gemeente Heerenveen komt Leo Fijen 

spreken over leven in dankbaarheid. Hoe kun je in jaren van krimp voor de 

kerk en van ouder worden in je eigen leven toch met vrede in je hart en 

met dankbaar gemoed de toekomst tegemoet gaan? Tv-presentator, 

auteur en uitgever Leo Fijen probeert in deze lezing handvatten aan te 

reiken voor een dankbaar leven in de herfst van je bestaan. 
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Woensdag 17 juli 2024| In beweging 

Zomerwandeling naar Jelsum en Martenastate te Cornjum. 

 

Vertrek:  9:15  bij de 

Doopsgezinde Kerk 

Heerenveen  

Start wandeling: 10:00 uur  

Meerijden?:  Kan     geregeld 

worden 

Informatie en opgave: 

Johan G. Koers 

Foto: Internet    

Email: j.koers@telfort.nl 

                Of: J. Koers 

                                                                                                 Email: j.koers@upcmail.nl 

In het schilderachtige Jelsum bevindt zich Dekemastate, die zijn oorsprong 

vindt in de middeleeuwen.In de loop van de tijd is er rond en nabij de 

state een  parkachtig wandelgebied ontstaan.Het dorp zelf wordt 

gekenmerkt door een prachtige bebouwing. Daarbij springt de 

middeleeuwse kerk aan de rand van de terp bijzonder in het oog. 

Aansluitend wordt de wandeling voortgezet in het nabij gelegen 

Cornjum.Hier stond tot aan het einde van de negentiende eeuw de 

Martenastate. Toen deze ernstig in verval was geraakt, ging men over tot 

afbraak en werd er onder architectuur van W.C.de Groot een charmant 

kasteeltje in neo-renaissance stijl gebouwd.Het omringende park staat 

bekend vanwege haar rijke flora en kent haar oorsprong in de tijd, dat de 

adel hier woonachtig was. Na een wandeling door dit park en directe 

omgeving, kan er geluncht worden in één van de bijgebouwen van 

Martenastate (voor eigen rekening). 
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Maaltijden Gezamenlijk: Lunches door het jaar heen 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Internet  

 

 

Samen eten is een manier om elkaar te ontmoeten en plezier te beleven. 
Schuif gezellig aan. Iedereen is welkom. 
Elke tweede zondag van de maand: 10 september, 8 oktober, 12 
november, 10 december, 14 januari 2023, 11 februari, 10 maart, 14 april 
, 14 mei en 11 juni 
 
Opgave bij:  Attje van der Velde Tel. 0513-625249 | email: 

a.velde22@upcmail.nl 
Bijdrage:    5 euro 
 
 
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult 

eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het 

leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? – 

Mattheus 6:25 

 

mailto:a.velde22@upcmail.nl
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Diverse Vaste activiteiten 

Voor uur, tijd, data en andere vragen kunt u contact opnemen met onderstaande personen en 
adressen. 
 
De bibliotheek is 1x per maand op de woensdagmiddag open voor boekuitleen, gesprek en koffie/thee, 

van 14:00-16:00 uur. De exacte datum wordt in de nieuwe band vermeld. Gesloten in de maanden juni, juli 

en augustus | Broer Veenstra, 0513-627606; b.veenstra16@chello.nl 

Contact, vrouwengesprekskring komt elke tweede woensdag van de maand om 14:00 uur bijeen | Marjan 
van der Meulen, 0513-610946; gerrit.vander.meulen@chello.nl 
 

‘De Mennosjongers’, gemengd koor, elke dinsdagmiddag zingen, 14:00 uur | Baukje Ybema, Nieuwstraat 
25-11, 8441 GC Heerenveen, telefoon 0513-625249 
 

Dopers Leerhuis in het Noorden, joden- en christendom, kunstgeschiedenis, hedendaagse cultuur, 
doopsgezinden en maatschappij, op zaterdagochtenden eens per maand van 09:45-12:00 uur. En een 
cursus leren preken en voorgaan, op een doordeweekse avond | info Pieter Post, 0513-785542; 
pbpost1958@gmail.com; www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
 
Kinderdiensten zijn voorlopig stopgezet. Zodra zich weer kinderen aanmelden worden deze gezellige 
bijeenkomsten weer gestart. | Nieske Blacquiere, 0513-636226; blacquierena@hotmail.com 
 

Kleinkoor elke vrijdagavond, 19:15 uur | Johan G. Koers, 0513-636333, jgkoers@telfort.nl 
 

Pastoraal Spreekuur/Sprekûre, op afspraak op woensdagochtenden in de Menniste Wurkpleats of bij u 
thuis. Eens in de twee weken, luisterend oor, advies, koffie, van 10:00-12:00 uur. |Pieter Post, 0513-
7895542; pbpost1958@gmail.com 
 

Bijbelkring,  doet u ook eens mee aan deze inspirerende bijeenkomsten? Wij bespreken dan een 
bijbelboek | informatie Pieter Post, 0513-785542 / pbpost1958@gmail.com 
 
Broeder/vriendenkring, derde woensdagmiddag van de maand, gespreksmiddagen en lezingen, 14:00 uur 
| Er is momenteel geen permanente voorzitter. Secretaris/contactpersoon is: Sjoerd Holtrop, tel.: 0513 65 
12 22 / 0622 96 90 99, sjoerdholtrop@gmail.com. 
 

Kerkdiensten ’s zondagmorgens om 10:00 uur, eerste zondag in de maand in de Vermaning van 
Tjalleberd. Zie www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
 
De gemeente wordt aangestuurd door het Klein Beraad: Marjan van der Meulen, 
voorzitter/vertegenwoordiger Pastoraal Team; Hans IJntema, boekhouder/penningmeester, een vacature 
voor het secretariaat. Pieter Post is predikant en adviseur. Email: 
info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
 

Viermaal per jaar is er een Groot Beraad. Klein Beraad en vertegenwoordigers van de diverse groepen 
komen dan bijeen om de gang van zaken met elkaar te delen. 
 

Zevenmaal per jaar verschijnt de nieuwe band, inspiratie- en informatieblad. De redactie bestaat uit 
Astrid Werumeus Buning en Pieter Post. Email: gemeenteblad@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
 

Voorganger is ds. Pieter Post, 0513-785542; email pbpost1958@gmail.com 

Pastoraal werker is zr. Jantsje Huizinga, 058-2552014; email jantsje.huizinga@hetnet.nl 
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Hieronder het programma van Trinitas voor het seizoen ‘23/’24 

Ook deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. 

Bonifatius Kloosterpad 
We wandelen de 15 etappes van het Bonifatius Kloosterpad, plm. 15 km. per keer. Neem eten en drinken 
mee, goed schoeisel en goede wandelsokken. 
----------- 
Elke 3e  zaterdag van de maand, start op 14 oktober 2023 
Vertrek 9.00 uur vanaf Trinitas 
Bijdrage in reiskosten bij carpoolen. 
Max. 15 deelnemers. Opgave bij Mieke van Heijkop, g.van.heijkop@gmail.com of Rob en Mieke Goethals, 
robgoethals49@gmail.com 
 
Leef je geloof 
Gerlof Wiersma van Stichting Kerk Overstag spreekt over de Jakobusbrief. Deze brief is misschien niet zo 
bekend, maar staat vol met concrete adviezen over hoe we Jezus kunnen navolgen. Dit is de startavond van 
de gemeentegroeigroepen (huiskamergespreksgroepen), waarbij iedereen van harte uitgenodigd is. 
---------- 
2 oktober 2023 
Trinitas, 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur 
Opgave niet nodig, welkom! 
 
Dialoogtafel 
Viermaal gaan we met elkaar in dialoog. We luisteren naar elkaar en gaan niet in debat of discussie over 
elkaars gedachten. De dialoog bestaat uit de volgende fasen: kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen 
delen en overgaan tot actie. We behandelen in vier sessies de thema’s Vreemdeling, Lijden, Gevangen en 
Honger. 
---------- 
9 oktober, 27 november 2023 en 28 januari, 25 maart 2024 
Trinitas, 19.30 – 21.00 uur 
Je kunt je per thema opgeven.  
Riet ten Hoeve  06-53838715 of riettenhoeve@ziggo.nl  
Marijke de Vries 06-50638292 of marijkedevries@pghv.nl 
 
Cursus ‘Daar ben je!’ 
We leven in een hectische tijd. Vertrouwen in politiek, rechtspraak en wetenschap staat onder druk. Wie 
moet je geloven en hoe vind je daarin je weg? ‘Daar ben je!’ is een cursus van vijf dagdelen, waarin je 
samen tot bloei komt. Je gaat aan de slag met een krachtige paradox: als je minder aan jezelf denkt, kom je 
tot bloei! 
---------- 
26 september, 10 oktober, 31 oktober, 14 november, 21 november 2023 
Trinitas, 19.30 – 22.00 uur 
Opgave voor 19 september bij Marijke de Vries 06-50638292 of marijkedevries@pghv.nl 
 
Inleiding Presentiebenadering 
‘De presentiebenadering draait om liefdevolle aandacht voor wat mensen eigenlijk vragen, voor wat echt 
belangrijk is voor hen. Het gaat om erkenning van hun waardigheid als mens; om een menslievende 
bejegening die onvoorwaardelijk is’ (Stichting Presentie, z.d.). 
Er wordt een inleiding gegeven op dit thema. 
---------- 
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31 oktober 2023 (ochtend), donderdag 16 november (avond) 
Trinitas, ochtend 10.00 – 12.00 uur, avond 19.30 – 21.30 uurMarijke de Vries 06-50638292 of 
marijkedevries@pghv.nl 
 
Fulco van Hulst 

Op uitnodiging van de Verenigde Doopsgezinde gemeente Heerenveen en Tjalleberd en de 

Protestantse gemeente Heerenveen komt ds. Fulco van Hulst spreken over kruis en opstanding. Hij 

neemt u mee op een reis door de geschiedenis van de theologie, op zoek naar de betekenis van de 

kruisdood van Jezus, zoals die is verwoord door diverse invloedrijke theologen, om samen tot een 

antwoord te komen op de vraag waarom het verhaal van Pasen niet alleen een belangrijke 

boodschap is voor de christelijke kerk, maar voor de hele wereld.  

---------- 
4 maart 2024 
Trinitas, 19.30 uur 
Kosten € 10,00 
Jannie Meijer, 0513-845730, j.meijer213@chello.nl 
 
Leo Feijen 
Op uitnodiging van de Verenigde Doopsgezinde gemeente Heerenveen en Tjalleberd en de Protestantse 
gemeente Heerenveen komt Leo Fijen spreken over leven in dankbaarheid. Hoe kun je in jaren van krimp 
voor de kerk en van ouder worden in je eigen leven toch met vrede in je hart en met dankbaar gemoed de 
toekomst tegemoet gaan? 
---------- 
27 mei 2024 
Trinitas, 19.30 uur 
Kosten: € 10,00 
Jannie Meijer, tel. 845730 of j.meijer213@chello.nl 
 
Kees Posthumus 
Op uitnodiging van de Verenigde Doopsgezinde gemeente Heerenveen en Tjalleberd en de Protestantse 
gemeente Heerenveen brengen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun 
voorstelling ‘Aan tafel!’ 
Met ‘Aan tafel!’ presenteren zij de mooiste en spannendste maaltijdverhalen uit de Bijbel, afgewisseld met 
prachtige Oosterse muziek. Er wordt heel wat afgegeten in de Bijbel, van het eerste hapje van de appel 
door Eva tot en met het laatste avondmaal, en verder. In ‘Aan tafel!’ worden deze verhalen vroom en 
vrolijk opnieuw verteld, terwijl de groentensoep zachtjes staat te koken. 
---------- 
8 oktober 2023 
Doopsgezinde Vermaning Heerenveen, 15:30 uur 
Kosten: € 15,00 
Jannie Meijer, tel. 845730 of j.meijer213@chello.nl 
 

 


